
Reisverslag Fietsvakantie Kefalonia 
 
Vertrek op Zaterdag 28 september om 0:00 uur vanuit Neer naar Schiphol. De rit verliep 
voorspoedig, en we arriveerden rond 2:30 uur al bij de incheckbalie. Door de security op 
zoek naar een hoek waar we iets konden drinken, de meeste namen een koffie of cola of een 
ander drankje om wakker te blijven. De sfeer zat er direct goed in, we keken uit naar een 
plezierig verblijf in Kefalonia. 
 
De vlucht vertrok stipt en verliep 
probleemloos. Rond 9:10 uur lokale tijd (8:10 
uur Nederlandse tijd) landden we op Kefalonia, 
waar de zon al volop scheen en de 
temperatuur zou oplopen tot een heerlijke 28 
graden. Bij het ophalen van de koffers spotten 
we Luuk, en na een hartelijk weerzien haalde 
Peter de gehuurde personenbus op. Binnen 
een kwartier reden we naar San Lorenzo 
Village in Lassi, onze verblijfplaats voor de 
komende dagen. 
 
Na het wisselen van onze lange broeken en jassen voor zomerkleding, reden we naar Mell's 
verderop in de straat om wat te ontbijten. Tegen 10:30 uur begonnen we met de verkenning 
van het eiland per auto. We reden langs de baai van Argostoli en begonnen aan een mooie 
klim richting Sami, waar we stopten bij een uitkijkpunt met uitzicht op Antisamos Beach. De 
mobieltjes kwamen direct tevoorschijn om de adembenemende uitzichten vast te leggen. 

 

 
We vervolgden onze route naar de beroemde Mellisani cave, maar 
besloten niet in de lange wachtrij van 45 minuten aan te sluiten. Via 
Agia Effimia reden we verder naar het uitkijkpunt van Myrtos 
Beach, waar we opnieuw werden getrakteerd op spectaculaire 
vergezichten. De steile afdaling naar Assos bracht ons naar het 
terras van Andreas, waar de  lekkere pilsjes ons al aanlachten en 
met enthousiasme werden geserveerd. Het bier was volgens Huub 
het beste dat hij ooit had gedronken. Sommigen van de groep 
hadden hier graag de dag afgesloten, maar na nog wat foto's 
gemaakt te hebben, reden we terug naar Lassi. 



 
Bij aankomst konden we eindelijk inchecken bij een 
balimedewerker die zichtbaar gestrest was. Na het 
verdelen van de kamers maakten we ons klaar voor 
het diner bij Kefalos. Daphne, Luuk's vriendin, sloot 
aan en samen genoten we van een overvloed aan 
lokale gerechten die door Amalia, de eigenaresse, op 
tafel werden gezet. Toen we dachten dat we 
inmiddels alles geserveerd hadden gekregen bleek dit 
enkel het voorgerecht te zijn. De hoofdgerechten 
volgden snel, maar door het royaal nuttigen van al die 
lekkere voorgerechten haakte de een na de ander snel 
af (communicatie probleempje). Wat overbleef, werd 
ingepakt in bakjes en door Luuk en Daphne mee naar 
huis genomen. 
 
Uitgeput van de reis en de lange dag, we hadden 
tenslotte een nacht overgeslagen, vielen we snel in 
slaap in onze appartementen. 
 
 

Zondag 29 september - Eerste fietstocht Na een prima ontbijt (de koffie was wat slap), 
begonnen we om 10:30 uur aan onze eerste fietstocht. Luuk had al 9 racefietsen klaargezet 
en de 2 e-bikes werden netjes op tijd afgeleverd. Na een korte uitleg van de verhuurder en 
het afstellen van de zadels, waren we klaar voor vertrek. 
 
We fietsten van Lassi naar de hoofdstad Argostoli, waar we de 
brug over de baai namen en langs de kustweg richting het 
noorden reden. Onderweg stopten we voor wat foto’s en het 
verhelpen van een krakend zadel bij de fiets van Pierre. Bij de 
wegafzetting nabij het uitzichtpunt van Myrtos Beach keerden 
we om en namen de afslag richting het schiereiland Paliki. Na 
een schitterende afdaling en prachtige vergezichten kwamen we 
aan op het plein van Lixouri, waar we na een lekker biertje de 
veerboot namen terug naar Argostoli. 
 
Op het plein in Argostoli streken we neer op een terras voor een 
welverdiende lunch en een paar halve liters bier. De resterende 
kilometers terug naar Lassi, zo'n 6-7 km, waren snel afgelegd. 
Uiteindelijk hadden we ongeveer 63 kilometer gefietst. 
 
Terug in Lassi genoten sommigen van een verfrissende duik in het 
zwembad, terwijl anderen even de ogen dicht deden of op het 
terras bleven zitten. Ton V en Jac besloten zich te laten verwennen 
met een massage, geregeld door Luuk bij een salon in Argostoli. 
 



's Avonds dineerden we bij Butlers, op slechts 10 minuten lopen van ons complex. Het eten 
was wederom heerlijk, en de avond was gevuld met veel gelach, waarbij de zakdoeken weer 
tevoorschijn kwamen om de tranen van het lachen weg te vegen. Koos had in WC-kelder wat 
aoje kraom museumpje ontdekt. Na het diner belandden we bij cocktailbar Da Veronica, 

waar we de mensen ontmoetten die we ook op Schiphol hadden gezien. De avond verliep in 
een gezellige, ontspannen sfeer. Uiteindelijk waren we rond middernacht weer terug in ons 
complex. 
 
Maandag 30 september - Tweede fietstocht. Na het ontbijt vertrokken we rond 10:30 uur 
voor onze tweede fietstocht. Deze keer gingen we richting het zuiden, langs het vliegveld en 
door het dorp Svoronata. Hier wachtte de zwaarste beklimming van de vakantie, een steile 
klim van ongeveer 2 kilometer met een stijgingspercentage tot 10%. De e-bikers reden 
voorop en verdwenen langzaam uit het zicht voor de iets mindere klimmers onder ons. De 
gehele groep kwam zonder problemen boven en vervolgde de weg.  

 
De route door het binnenland bood een compleet andere omgeving dan de kustweg van de 
vorige dag. We reden door pittoreske dorpjes en bereikten de hoofdweg bij Vlachata, waar 
het verkeer drukker werd en we soms in een lint achter elkaar moesten fietsen. Bij de 
splitsing richting Markoupoulo konden we weer ontspannen fietsen en werden foto's 
gemaakt van de groep door een Nederlands stel dat we tegenkwamen. 
 
Na een lunch met heerlijke kipburgers en, natuurlijk enkele pilsjes, reden we terug naar 
Lassi. De laatste kilometers hadden nog een verradelijk klimmetje nabij Helmata, uiteindelijk 
hadden we toch weer ca. 65 km afgelegd. Eenmaal terug bij het complex zochten we het 
terras op, waar we genoten van een briesje en (eigen) Nederlandstalige muziek (niet 
gewaardeerd door de bar medwerker/ster. 
 



Ton V, Jac, en deze keer ook William, lieten zich opnieuw masseren in Argostoli. William 
vond het zo ontspannend dat hij zelfs in slaap viel op de massagetafel. Het diner vond 
wederom plaats bij Kefalos, en de dag werd opnieuw afgesloten in de cocktailbar van Da 
Veronica, maar niet al te laat, aangezien we de volgende ochtend zouden vertrekken. 
 
Dinsdag 1 oktober - Terugreis Na het laatste ontbijt pakten we onze koffers in en maakten 
we ons klaar voor vertrek. Ton V overhandigde Luuk een enveloppe als dank voor zijn 
fantastische organisatie en begeleiding. Hij had er immers voor gezorgd dat alles vlekkeloos 
verliep. 
 
Bij het vliegveld namen we afscheid van Luuk, maar niet zonder een klein avontuur: Jac 
ontdekte dat hij zijn zonnebril op sterkte had laten liggen op een terras in Kaligata de dag 
ervoor. Dankzij Luuk’s snelle actie werd de bril gevonden en op tijd teruggebracht, net 
voordat de boarding begon. 
 
Na een vlotte vlucht landden we zelfs 20 minuten eerder dan gepland op Schiphol, maar 
helaas moesten we nog ca. 2 uur op onze koffers wachten vanwege personeelsgebrek. 
Gelukkig verliep de terugreis naar huis zonder files, en rond 18:00 uur was iedereen weer 
thuis. 
 
We kijken terug op een geweldige, goed georganiseerde fietsvakantie, vol mooie 
herinneringen, zeer vriendelijke en in het verkeer zeer galante eilandbewoners, lekker eten, 
veel gelach en lekker bier. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Luuk voor zijn inzet en 
begeleiding, waardoor deze vakantie een groot succes werd! 
 
Nog wat plaatjes van het mooie eiland. 
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